
Pas als je geleefd hebt,
kun je sterven.
Ik heb geleefd.

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn deel werd,
is rustig ingeslapen 

De heer

Freddy Mazereel 
weduwnaar van mevrouw Marie José Wullems († 2021)

Geboren te Oostvleteren 8 juni 1945
en met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen in het
Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 29 november 2025.

We nemen afscheid van Freddy in intieme kring

Het is niet mogelijk om een laatste groet te brengen aan Freddy, 
bewaar zijn beeld in jullie hart en gedachten.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Hij is de papa en pépé van

	 Evelyne Mazereel – Dries Wyffels
		  Jonas
		  Hanne

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van 

	 Achiel en Denise Marchand – Mazereel en familie,
	 † Joseph en † Monique Florisoone – Mazereel-Mahieu en familie,
	 † Frans Mazereel,
	 Noël en Monique Mazereel – Vandewalle en familie,
	 Luc en Marleen Mazereel – Boeve en familie,
	 Ludo en Katrien Mazereel – Duran en familie

De families Mazereel – Malisse en Wullems - Lemahieu

Met dank aan
	 zijn huisarts JP Verhoeve
	 het thuisverpleegteam Sofie Maes
	 de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis 

 


