
Wat kan een mens toch strijden
Wat kan een mens toch lijden
Jij deed het heel alleen
Maar wist ons altijd om jou heen

Mevrouw

Nicole Goudenhooft
12 mei 1943 –  2 februari 2026

 



Een zorgzame moeder
en meetje is heengegaan

Mevrouw

Nicole Goudenhooft
weduwe van de heer Guido Notebaert († 2014)

geboren te Poperinge op 12 mei 1943 en er 
na een moedig gedragen ziekte, omringd 
door haar familie zachtjes ingeslapen in 
wzc Huize Proventier op 2 februari 2026.

We nemen afscheid tijdens een Eucharistieviering, waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge 

op zaterdag 7 februari 2026 om 10.30 uur. Daarna volgt de 
bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof ‘Ter Ruste’.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

U kunt Nicole een laatste groet brengen in het 
Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Dit melden u 

† Bart Notebaert – Annick Vandromme – Rik Vandenberghe
	 Lore Vandenberghe en Jonas Polin
	 Wannes Vandenberghe

Sophie Notebaert – Geert Lemoyne
	 Arno Lemoyne en Hannes Ysebaert
	 Robin Lemoyne en Emmely Soubry
		  Esmée, 
	 Anouk Lemoyne
			   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

† Suzanne Goudenhooft – † Jules Moncarey en familie
† Monique Goudenhooft – † Johan Orbie en familie
† Lieve Notebaert – † Jacques Duthoit – 	Caroline Blondeel en familie
Ludwina Notebaert – Mark Heyman en familie
			   haar schoonzussen, schoonbroer,
			    neven en nichten

Arno Lemoyne
Christine Moncarey
Peter Duthoit	 haar petekinderen

De families Goudenhooft – Deraeve en Notebaert – Declercq.

Voor de goede zorgen danken wij oprecht 
	 haar huisdokter
	 het thuisverplegingsteam Lucie Soete
	 de directie en het personeel van wzc Huize Proventier
	 dokter M. Gallant en haar team


