
 

Hoe zal het zijn, als het straks lente is 
en alles fris en vrolijk wordt

het groen en al het andere dat met het voorjaar heeft te 
maken en jij er niet meer bent?

Hoe zal het zijn, als daarna de zomer komt
en alles bruist van tomeloze bloei

men met vakantie gaat of juist weer thuis komt
van een fijne reis en jij er niet meer bent?

Hoe zal het zijn, in het najaar van de dagen 
als warme tinten overheersen

en ieder nageniet van wat er te genieten valt 
en jij er niet meer bent?

Hoe zal het zijn, als koning winter intocht houdt
en met die heel speciale dagen in december

als ieder warmte en geborgenheid zoekt bij elkaar
en jij er niet meer bent?

Robert De Crock
1935 - 2025

Je sliep zo stil vannacht

De zon kon het niet weten

Dat jij zo vreedzaam en zo zacht

De ochtend zou vergeten



Uit ons midden maar niet vergeten

De heer

Robert De Crock
echtgenoot van mevrouw Lena Engels

geboren te Poperinge op 21 februari 1935
en er thuis met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen op 2 november 2025.

We nemen afscheid van Robert in intieme kring.

Het is niet mogelijk om een laatste groet te brengen aan Robert, 
maar bewaar zijn beeld in jullie hart en gedachten.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Dit melden u

zijn echtgenote

	 Lena

zijn kinderen en kleinkinderen

	 † Martin
		  Emilie en Justin
	 Ingrid en Patrick
		  Joy en Yasmina

Met oprechte dank aan

	 allen die papa regelmatig een bezoekje brachten
	 het thuisverpleegteam Sofie Maes en zijn huisarts dr. Fries Claerhout


