
 

U kunt Paul tot en met woensdag 17.30 uur een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge, elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Paul Lammertyn
1947 - 2026



Als de ziele luistert

  Als de ziele luisterd
spreekt het al een taal dat leeft,
  ‘t Lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
  blâren van de boomen 
kouten met malkaar gezwind,
  baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
  wind en wee en wolken
wegelen van Gods heiligen voet,
  talen en vertolken
‘t diep gedoken Woord zoo zoet ...
  als de ziele luisterd!

Guido Gezelle

Na een mooi en rijk gevuld leven, 
is in stilte van ons heengegaan

De heer 

Paul Lammertyn
echtgenoot van mevrouw Martine Danneels

geboren te Roeselare op 19 september 1947
en rustig, omringd en gesteund door zijn familie, van ons heengegaan 
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 6 februari 2026,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van KFC Poperinge en IC Dien

Als gelovige mensen nodigen wij u uit om samen met ons te bidden tijdens  
de rouwdienst, die zal plaatshebben in de Sint-Bertinuskerk, Grote Markt, te  
Poperinge op vrijdag 13 februari 2026 om 10.30 uur. Daarna volgt de begrafenis  
van de urne in het urnenveld op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ te Poperinge.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Dit melden u

Zijn echtgenote 		  Martine Danneels

Zijn kinderen 		  Wim Lammertyn – Laetitia Hamelin
		  Tom Lammertyn – Kim Van Hamme

Zijn zus, broer, schoonbroer en schoonzus	 Mia Lammertyn
		  † Stefaan Lammertyn
		  Myriam Danneels – Emiel Smekens

De families 		  Lammertyn – Vandensteene en Danneels – Rouseré.

Met dank voor de goede zorgen aan		  zijn huisdokters Lieve Neirinck en Luka Decorte
		  de thuisverpleging Stephanie en Joke
		  zijn kinesiste Isabel Delanote


