
 

Nonkel (Nompie) van

	 Ortwin Boone - Katelijne Van Heukelom en kinderen
	 Geert Boone († 2014) en kinderen
	 Bart Debouvere en kinderen
	 Hilde Debouvere - Johan Vancayzeele en kinderen
	 Heidi Debouvere - Bart Platteau en kinderen

De families Laleeuw - Bruneel 
waarderen uw steun en troostende woorden.

Met oprechte dank aan de buren, de dokters en de verpleging van het 
Jan Yperman Ziekenhuis, dokter Vulsteke en aan allen die hem op één 
of andere manier zorg en vriendschap gegeven hebben.



In liefdevolle herinnering aan

De heer

Gilbert Laleeuw 
Nompie

zoon van Maurits Laleeuw († 1983) en Flora Bruneel († 1984)

geboren te Oostvleteren op 8 februari 1935
en in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden 

op 29 oktober 2025.

Met ruwe handen en een goed hart
heeft Nompie zijn leven lang gewerkt op het land.
De dagen begonnen vroeg, de avonden stil,
tussen koeien, koren en de geur van de aarde.

Hij kende de seizoenen als geen ander,
vond rust in het ritme van de natuur.
Eerlijk, trouw en zonder veel woorden,
zo leefde hij, zo zullen we hem herinneren.

Dankbaar voor zijn eenvoud en zijn kracht,
nemen wij afscheid van een goed mens.


