
Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen

Alléén iets bovenmenselijks kon
dit leven remmen

Na een mooi en rijk gevuld leven
is in stilte van ons heengegaan

De heer

Marc Dommecent
° Sint-Jacobs-Kapelle, 18.09.1956 – † Ieper, 04.03.2026

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
	
	 Eveline Dommecent – Arturas Zavialovas
		  Talitha en Sam
			   Lio
			   Ezra
		  Alyssa en Shawn
		  Ian en Lana
		  † Emilia

	 Kurt Dommecent – Machteld Vanrumbeke
		  Lucas
		  Kelsey
		  Collin
		  Lacey en Liesje
		  Hayley en Kaychia

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De familie Dommecent – Leblanc.

Met dank voor de goede zorgen aan
	 zijn huisarts, de thuisverpleging, zijn poetshulp, zijn buren en vrienden 
	 en de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Om zijn mooi en rijk gevuld leven met ons dankbaar te gedenken, nodigen wij u vriendelijk uit 
samen met ons afscheid te nemen van Marc op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ te Poperinge 

op dinsdag 10 maart 2026 om 15 uur. Daarna volgt de begrafenis van de urne in het urnenveld.

U kunt Marc tot en met maandag 9 maart 17.30 uur
een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be


