
Tot wederzien, tot wederzien !
al waar het moge wezen:

na lang- of korten tijd, misschien
in ‘t ongekend nadezen!

(Guido Gezelle)

In stil verdriet nemen we afscheid van

De heer

Willy Bouttelgier
zoon van wijlen Theofiel Bouttelgier en wijlen Germaine Notredame

geboren te Woesten op 19 november 1935 
en van ons heengegaan in wzc Zilvervogel te Reninge 

op 17 maart 2026, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Oud-leraar college Ieper
Oud-lid van Samana

Oud-lid van de Kerkfabriek Sint-Rictrudis

Wij nodigen u uit, om samen met ons te bidden tijdens de 
afscheidsviering die zal plaatshebben in de Sint-Rictrudiskerk te Woesten op 

zaterdag 21 maart 2026 om 10.30 uur. Na de crematie volgt de bijzetting 
van de urne in de familiegrafkelder op het kerkhof te Woesten.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Willy een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge, elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Hij is en blijft de broer en nonkel van

	 Simonne Bouttelgier – Roger Arteel
		  Christien Arteel – Janic Braet
			   Véronique Braet – Benneth Mathees

De familie Bouttelgier – Notredame

Met dank voor de goede zorgen aan

	 de huisartsenpraktijk De Ieperlee
	 het personeel van wzc Zilvervogel Reninge

Rouwbetuigingen

	 Online via www.demuys.be

	 Familie Willy Bouttelgier
	 p/a Uitvaartcentrum Demuys
	 Duinkerkestraat 143 – 8970 Poperinge
   

 


